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nen aan de orde. We willen luisteren naar
dat wat er leeft en goede, functionele
contacten hebben met onze leden en alle
betrokkenen. In de komende vijf jaar wil
de NUV uitgroeien tot DE belangenbe
hartiger van én voor alle Unifillers.
 
Representatie
De NUV komt binnen haar mogelijkhe
den op voor de belangen van Unifillers.
Daarbij streven wij naar herkenning, er
kenning en waardering. Periodiek over
leg vindt plaats met het Ministerie van
Defensie, de Politiek, RI JWF, het Vetera
nen Platform (VP), het Nederlands Vete
raneninstituut (NLVI), De Basis, gelijkge
stemde veteranenorganisaties, het VFonds,
het Nederlands Instituut voor Militaire
Historie, etc.
 
Herdenken
De negen oud collega’s, wier namen op
het UNIFIL monument in Havelte staan,
hebben tijdens onze missie het hoogste
offer gebracht, hun leven. Unifillers heb
ben daar het diepste respect voor. Zij en
hun families/nabestaanden verdienen
voor altijd ons respect en onze aandacht.
Nabestaanden worden meer betrokken
bij activiteiten. Wij geven zichtbaar blijk
van respect door bij de jaarlijkse herden
kingen in Amsterdam, Loenen en bij het
Monument te Havelte als eenheid of de
legatie aanwezig te zijn. Betrokken, trots
en representatief! Unifillers worden in
toenemende mate gevraagd om te fun
geren als erewacht bij een uitvaart met
veteranen-eer van een overleden Unifil
ler.
 
Ondersteuning
Het Landelijk Zorgsysteem Veteranen
(LZV) kent een nuldelijnsondersteuning
component. Het VP is opgedragen de
nuldelijnsondersteuning uit te voeren en
voor de toekomst te verankeren. Nulde
lijnsondersteuning is steun dichtbij, Uni
fillers die dus andere Unifillers helpen. Op
de website van het VP en de Digitale
Sociale Kaart Veteranen  (zie disk-vetera
nen.nl) staat een overzicht van de lande
lijke dekking van de nuldelijnsondersteu
ners.
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Nederlandse UNIFIL Vereniging

De Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV)
is in 1999 opgericht en is in principe al
leen vóór Unifillers, Dutchbatt en Dutch
Infantry Coy en hun familieleden. De NUV
heeft zich voor de periode vanaf 2016 en
verder het volgende ten doel gesteld:
 
Saamhorigheid
Saamhorigheid werd in Libanon als een
groot goed ervaren en is de basis van
onze vereniging. De NUV ondersteunt dit
door ontmoetingsmomenten te organi
seren of te ondersteunen met faciliteiten.
SHARING MOMENTS! Lid zijn van onze
vereniging moet voelen als ‘thuis’
komen, verbonden met ‘toen en nu’. Het
‘wij-gevoel’ straalt trots uit, versterkt de
onderlinge band en heeft een duidelijke
en positieve uitstraling naar onze omge
ving. Het draagt bij aan de herkenning en
erkenning van UNIFIL als missie en ons
zelf als UNIFIL veteranen. Iedere vijf jaar
wordt door de NUV een grote landelijke
reünie georganiseerd.
 
Informatie en communicatie
Het is belangrijk om onze missie op de
kaart te houden en te bewaren voor de
toekomst. De NUV streeft naar een genu
anceerd beeld van de missie, haar vete
ranen en hun ervaringen. Goede contac
ten en samenwerking met de pers/me
dia, Defensie, ons eigen 44 Pantserinfan
teriebataljon RI JWF, organisaties voor
veteranen en bijv. militaire musea zijn
essentieel. Het verenigingsblad Dubbel
Vier verschijnt eens per drie maanden en
wordt breed gelezen! De vereniging
heeft een eigen website en is actief op
sociale media. Actueel nieuws over acti
viteiten, veteranendagen en veteranen
in het algemeen dragen bij aan verbon
denheid. Er is een factsheet ontwikkeld
met achtergrond en informatie over de
missie. De ambitie is om in de komende
jaren te zorgen voor een database met
gegevens, feiten/gebeurtenissen, na
menlijsten, kaarten, foto’s van posten en
materieel en mensen, etc.
 
Belangenbehartiging
Binnen de mogelijkheden die het be
stuur heeft, informeert de NUV instanties
zoals Defensie, de IGK (tevens belast met
veteranenzaken), de defensieombuds
man, politici, organisaties voor vetera
nen etc. en stelt als dat nodig is de speci
fieke omstandigheden van onze vetera

 
De activiteiten van de NUV worden
mede mogelijk gemaakt door een bij
drage van het vfonds.
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2024: Een actief jaar voor de vereniging
 
Als ik dit voorwoord schrijf, kijken we terug op twee geslaagde evenementen.
 
Op 14 januari vierden we het 25-jarig jubileum van de vereniging. Naast deze mijlpaal
hebben we ook een andere mijlpaal bereikt. Meer dan 250 leden en partners hebben
de bijeenkomst bezocht. Een record! Niet eerder hebben we zoveel leden gelijktijdig
op een door de NUV  georganiseerd evenement mogen begroeten. De stemming
was gemoedelijk en de reacties over de locatie waren zonder uitzondering positief.
Dat smaakt naar meer en het bestuur wil hier ook volgend jaar een vervolg aan geven.
 
In mijn welkomstwoord vertelde ik, dat ik vorig jaar zomer contact heb gehad met
Louis Verhoeven, oud-voorzitter van onze vereniging. Hij stond na Jack Boerma, één
van de oprichters, aan de wieg van onze vereniging en vertelde mij dat de vereniging
bedoeld was om als vriendenclub door het leven te gaan. Het is anders gelopen. Hij
was verbaasd dat aan het einde van zijn voorzitterschap de teller van het aantal leden
op 800 stond. Het is groter gegroeid dan de oprichters destijds voor ogen hadden.
 
Na Louis heeft oud-voorzitter Yep-Jan Joustra met zijn bestuursleden en de vele
vrijwilligers de basis gelegd voor de vereniging zoals die vandaag is. Een bijzondere
mijlpaal is dat zij het initiatief hebben genomen voor de instelling van het Draagin
signe Nobelprijs voor de Vrede, dat inmiddels aan velen van ons is uitgereikt. Geen
geringe prestatie en de vereniging is aan deze oud-bestuursleden ook veel dank
verschuldigd. Nu telt de vereniging bijna 1.350 leden en het ledenaantal groeit.
 
Lampegat: Libanon-dag
 
Zaterdag 10 februari 2024 was niet alleen carnaval in Lampegat (Eindhoven, red)
maar ook de Libanon-dag georganiseerd door Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost
in De Treffer. Deze bijeenkomst had een bijzonder tintje en stond in het teken van
de tiende sterfdag van Michael Robinson. Zanger, performer en gitarist die meer dan
18 keer in Libanon heeft opgetreden. In een live-verbinding met zijn dochter Melanie
Robinson in Ierland is zijn muziek beluisterd en zijn er beelden van zijn optreden
getoond. Ook de rechtstreekse verbinding met Speedy (Wie kent hem niet!) in
Zuid-Libanon was voor velen weer een moment van terug in de tijd.
 
Zeewolde: UNIFIL Reünie 2024
 
Naast het 25-jarig jubileum is 2024 ook het jaar van de 5-jaarlijkse reünie voor leden
en niet-leden. De reünie is op zaterdag 15 juni 2024 in Zeewolde. Mocht je je nog
niet hebben aangemeld, doe dat  dan snel! Aanmelden kan via de NUV website.
 
Ondertussen zal het bestuur en veel leden ook hun bijdrage gaan leveren aan de
herdenking op 4 mei en Wageningen op 5 mei. Het veteranenseizoen sluiten we af
met het defilé op Veteranendag op 29 juni. UNIFIL Dutchbatt bestaat dit jaar 45 jaar.
Ik roep alle UNIFIL-Veteranen op om mee te lopen met het defilé. Dat kan in Vetera
nentenue, Oud Groen of in burgerkleding dat passend is voor de gelegenheid. Im
mers, we marcheren, trots op onze missie, langs Koning en Defensietop.
 
Met het teruglezen van dit voorwoord bekruipt mij het gevoel dat we alleen bezig
zijn met het organiseren van evenementen en dat onder meer het nadenken over de
invulling van de toekomst van de vereniging op een laag pitje is komen te staan. Na
de zomer zullen we hieraan met prioriteit aandacht aan gaan besteden.
Het bestuur schudt graag jou de handen tijdens komende evenementen.
 
Met blauwe groet,
Ronald Bergkamp, voorzitter
 
PS NOTEER IN JE AGENDA: ALGEMENE LEDEN VERGADERING OP ZATERDAG 23
MAART

Voorwoord

Foto boven gemaakt door Koen Bosschert
(Arkin Cliëntenraad Amsterdam)
Foto cover:
Collectie NUV – Reünie 2019
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‘Het heeft mij ook enorm veel gebracht’
 Interview met Kpl. Hans van Putten, die op Post 7-5 in 1979 beide handen verloor
 
 
Een Noors Veteranenblad van juni 2023 vertelt het miraculeuze verhaal een jonge Noorse chirurg Ove Kjell Andersen.
Hij was het die Hans van Putten op 3 juli 1979 op de operatietafel van de dood redde en daarbij diverse controversiële
beslissingen nam. In het artikel kun je lezen hoe hij het niet over zijn hart kon krijgen dat een jongen van net 21 jaar na
zijn handen, ook zijn benen en ogen zou moeten missen. Hij redde het rechteroog van Hans en met een alternatieve en
risicovolle methode ‘repareerde’ hij zijn benen. Met succes!
 
Toen Hans na de eerste operaties verder moest worden gevlogen naar het Rambam Hospital in Israël nam de helikopterbeman
ning het risico om op te stijgen zonder ‘Flight Permission’ van de Israëlische autoriteiten. Daar aangekomen wilden het zieken
huis hem niet opnemen omdat ze dachten dat hij dood was. Toen de meegevlogen Ove Kjell de medische apparatuur teleurge
steld aan het afkoppelen was, bewoog Hans.
 
Het leest als een ongelooflijk relaas vol toevalligheden waarop Hans reageert met een ‘toeval bestaat niet’. Maar wat is  het dan
wel? Uiteindelijk sprak ik hem in zijn woonplaats Heerenveen, nieuwsgierig naar zijn kant van het verhaal.

“Kijk je uit voor dat tasje met CD’s?” Ik zie ze liggen voor de
bijrijdersstoel als ik instap en kijk er even vlug in nadat ik zit en
mijn gordel heb vastgemaakt. Ik zie een dik verzamelalbum van
Bob Dylan en breng hiermee meteen het gesprek op muziek.
“Ik hou meer van wat stevigers”, reageert Hans terwijl hij be
hendig door de straatjes van Heerenveen manoeuvreert.
Hoewel hij in een automaat rijdt, tikt hij telkens tegen het
pookje om in de bochten meer power te hebben.

 
“Muziek van Styx, Uriah Heep en Deep Purple hebben mij door
moeilijke periodes geholpen.” Ik help hem bij het neerleggen
van zijn invalidekaart op het dashboard en samen lopen we
door een rustige nog half besneeuwde binnenstad op zoek
naar een plekje om te lunchen. Uiteindelijk vinden we een
plekje bij Het Gerecht waar wel allebei een uitsmijter met ham,
kaas en groenten bestellen. En koffie. Heel veel koffie…
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Tijdens het interview in 't GERECHT in Heerenveen. 

Hans vervolgt: “Er was 2 liter bloed nodig voor ze konden be
ginnen met opereren. Toen ik bijkwam, zag ik toch knappe
verpleegkundigen rondlopen! En even later zaten mijn ouders
aan mijn bed. Inmiddels lag ik dus in Haifa, niets van gemerkt.
Ze waren binnen 24 uur aan mijn bed!”
 
“De eerste dagen was ik erg verbaal aanwezig, om het voor
zichtig uit te drukken. Er werkten meerdere Nederlanders op
intensive Care die regelmatig bij mijn bed kwamen informeren,
dat was wel fijn. Maar ja die hoorden wel de enorme scheldka
nonnades.

Hans, vertel nu eens… Wat gebeurde er precies op
die dag?
 
“Het was 7 uur ’s avonds, vlak voor zonsondergang en liep mijn
ronde langs de boobytraps die we rondom onze post 7-5
hadden aangelegd. Elke avond zetten we de handgranaten
scherp die we daarin hadden gehangen. Ik hoorde een tik,
dacht dat eerst dat de wachtpost op het dak iets gooide, keek
om mij heen, zag niks. Ik realiseerde mij dat het dan de veilig
heidspal moest zijn, maar dat kon niet, ik had de granaat op de
juiste manier in mijn handen. Weet ik zeker. En toen ontplofte
die.
 
Een felle flits. Ergens ver weg, zo leek het, een harde knal en
werd een paar meter achteruit geslingerd over de concertina’s
heen. Na een paar seconden kwam ik bij, wilde mij overeind
drukken en realiseerde dat mijn handen verdwenen waren. Ik
ben nog opgekrabbeld, heb een paar meter gelopen en zakte
toen in elkaar. Je krijgt dan toch een adrenaline kick en valt
terug naar je oerinstincten. Het krankzinnige is dat de maat die
er het eerst bij was ook een Fries was en dat we met elkaar in
het Fries gingen praten. Je valt terug waarin je je goed of
prettig in voelt, denk ik. Ik riep om verband, was zo alert dat ik
aanwijzingen kon geven hoe ze me moesten afbinden. En
daarna was het een aaneenschakeling van toevalligheden.
Waarbij ik van mening ben dat toeval niet bestaat.”
 
Die aaneenschakeling van cruciale momenten komt over als
een scene uit een oorlogsfilm waarbij je dan cynisch denkt dat
het allemaal wat overdreven is. Rondom Hans zijn er écht keer
op keer cruciale momenten waar het kwartje telkens de goede
kant opvalt. Het begint met sergeant Glijn, die net op dat tijd
stip tijdens een rondje hardlopen op 7-5 arriveert en de juiste
eerste hulp toepast omdat hij wat beter had opgelet bij ZHKH.
 
“Ze zijn eraf hé. ‘Ja Hans, ze zijn eraf’, antwoordde hij. Toen zakte
ik in elkaar...”
 
Majoor Hadad werkte niet echt mee om jou zo snel
mogelijk naar het hospitaal te krijgen?
 
“Tussen dekking van twee YP’s ben ik verder behandeld, want
die jongens van Hadad vonden het een goed idee om ons te
beschieten en zo de moraal nog verder naar beneden te halen.
Tijdens de rit werden we ook nog beschoten, ik hoorde kogels
ketsen op het pantser. We werden bij hun checkpoint staande
gehouden door mannen met RPG’s. Een Noors medisch team
was ons inmiddels tegemoet reed. Hadad wilde niet dat we met
de YP doorreden, maar een Noorse arts keek in de YP en ik
herinner mij nog dat hij in het Engels zei ‘Als we hem nu
overladen, haalt hij niet’. Dus we mochten door met Noren
voorop en kwamen aan in Naqoura. Vanaf dat moment ben ik
drie dagen kwijt. En begint het verhaal van Ove Kjell Anderson.”
 
De naam van Ove Kjell Anderson valt. De Noorse chirurg die
Hans in zijn handen kreeg en zeer omstreden beslissingen nam
om niet zijn ogen en benen ook te amputeren. Maar die alle
maal goed zouden uitvallen! We eten een paar happen van
onze omelet, nemen een slok koffie. Ik zie het schermpje van
de dictafoon oplichten.
 

'Ze zijn eraf hé', vroeg ik.
'Ja Hans, ze zijn eraf',   
 antwoordde hij. 

Toen zakte ik in elkaar...
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Neeli Smit-Kroes kwam langs (indertijd Staatssecretaris Verkeer
en Waterstaat, red), die was toevallig op werkbezoek in Israël.
Wat ik mij van haar bezoek nog het beste kan herinneren is die
overweldigende parfumlucht. Ze eiste dat ik stante pede naar
Nederland werd gebracht, dat vonden de artsen geen goed
idee. Ja ik kan wel zeggen dat ik met alle egards werd behan
deld. Het beste van het beste kwam aan mijn bed. Na een dag
of tien vloog ik samen met mijn ouders naar Nederland. Aan
mijn benen hadden ze al die tijd niks gedaan, het originele
verband zat er nog om! Aan mijn rechteroog was ik geopereerd
en het verband was er inmiddels eraf.

Hans is vol actief als veteraan in de nuldelijns hulpverlening

 
Hoe was je eerste tijd weer terug in Nederland?
 
‘’Op een stretcher ging ik op een lijnvlucht terug, mijn ouders
zaten eerste klasse. Op Schiphol stond de pers klaar. Ik was
groot nieuws. Maar daar had ik geen belang bij en ben via de
achterdeur naar het Militair Hospitaal in Utrecht vervoerd. In
een jaar moest 13 keer onder zeil vanwege zware operaties. Dat
is heftig en moet je toch op een of andere manier afreageren.
Dat doe je dan op je directe omgeving, het sluipt erin en deed
het niet bewust. De echte woede en frustratie kwam pas toen
weer terug de maatschappij in moest. Zij snapten mij niet. En
ik snapte hun niet.”
 
Wat snapte je niet?
 
“Al die futiliteiten! Eindeloos gezeur over een tuinhekje! De
constante hunkering naar status, grotere auto’s. Daar kon ik
niet tegen. Zo kwam ik in de hardrock terecht. Met veel drank
en de confrontatie opzoeken. Ik zocht het niet bewust op hoor,
maar ging de discussie en het gevecht niet uit de weg.
 
Relativeren is wat een veteraan eigen is. Maar jij
hebt daar nog wel wat meer recht op, zou ik denken.
Je hebt je waarschijnlijk enorm alleen gevoeld.
 
“In het Militaire Revalidatiecentrum in Doorn had ik een goede
tijd. Ik noem het wel eens Militair Recreatiecentrum, maar
daarmee doe ik de mensen die daar werken tekort. Iedereen
weet daar wat ze doen met soms knetterharde humor. Daar
snappen ze je, dat voelde ik niet buiten die muren. Ik deed daar
aan hout en metaal bewerken, niet mijn ding ontdekte ik. Nee,
er waren geen lotgenoten. Nou ja eentje dan die ik daar ont
moette. Hij had brandwonden opgelopen in Libanon.
 
Ik stond er alleen voor. Op de een of ander manier dacht ik vaak
hoe het met mijn postgenoten zou zijn. Ze waren terneerge
slagen, moraal flink gezakt. Dat was mij duidelijk. Een enkeling
zie ik nog, iedereen is op zijn eigen manier druk. We zijn niet
vaak bij elkaar op visite, maar als we bij elkaar zijn, is het meteen
ook weer goed en komen de verhalen weer snel. Dat is goed zo.”
 
Dan ben je terug in Nederland. Hoe heb je je leven
weer kunnen oppakken?
 
“Ik was 5 dagen voor de explosie 21 geworden. Ik realiseerde
mij natuurlijk dat een normaal werkzaam leven er niet meer
inzat. Ik had voor Libanon LTS gedaan, niet afgemaakt en was
op mijn 15e bij een slagerij aan de slag gegaan en belandde
snel op de koksafdeling. Dat ging hartstikke goed. Na 2,5 jaar
verhuisde ik met mijn moeder mee naar Krimpen aan de IJssel
en kwam ik in de scheepsbouw terecht. Ik zat in de sectiebouw,
heerlijk werk. Soms best wel gevaarlijk. Het gaf mij enorme
voldoening. Door een woningruil verhuisden we naar Heeren
veen en werkte bij Batavus toen ik in dienst moest. Ik kreeg
baangarantie voor na mijn diensttijd.
 
Terug in Nederland heb ik nog gewerkt op de kazerne in
Hoensbroek. Maar ja in het magazijn voorraad tellen, daar kreeg
ik hoofdpijn van. Daarna nog een cursus werktuigbouwkundig
tekenen gedaan in Assen, maar mijn tempo was te laag en

6



Hans ontmoette Ove Kljell Andersen, de Noorse chirurg die zijn leven
redde. Samen gaven ze een lezing voor 400 man in Noorwegen. 

theorie was een probleem. Andere werkgevers wilden mij niet
hebben, als ik binnenkwam en ze zagen mij zo (houdt zijn
stompen omhoog), dan zag ik het meteen. Ik heb een oorlogs
invalidenuitkering gekregen, inmiddels een pensioen van het
ABP. Geen vetpot, maar voldoende. Je leeft net boven de grens
van recht op huursubsidie enzo.
 
Zo kwam ik in het voetballen terecht. Als vrijwilliger bij een
kleine club in Heerenveen. Dat ging vanaf het eerste team dat
ik daar kreeg meteen fantastisch en uiteindelijk werkte ik daar
meer dan 20 uur in de week. Met succes, mag ik wel zeggen.
Dan bedoel ik geen kampioenschappen hoor, maar op het
sociale vlak met jeugd werken. Een onvergetelijke een super
dankbare periode.”
 
Je bent teruggegaan. Op zoek naar?
 
Twee keer ben ik geweest. In 2017 met mijn vrouw en in 2005
met mijn zwager. Hij is beroepsmilitair en heeft een missie in
Afghanistan gedraaid. Hij betaalde mijn reis onder de voor
waarde dat hij mee mocht. Ach, dan had ik ook wat vingervlug
heid (sic) mee, dus ik stemde in.
 
Veel mensen vroegen: ‘Hans waarom wil je terug?' Ik had geen
idee, maar voelde dat het moest. ‘Ik heb er toch ook goede
herinneringen aan’, antwoordde ik vaak. Ik vermoedde ook dat
daar een ontbrekend puzzelstukje lag en het bleek zo te zijn.
Het pakte enorm goed uit en voelde als thuiskomen. Weet je,
voor die tijd droomde ik vaak dat ik nog alles met mijn handen
deed. Dat ik in de tuin bezig was, met hout aan het werken was.
Daarna heb ik nooit meer die dromen gehad, Nooit meer over
Libanon gedroomd. Nooit meer nachtmerries gehad.”
 
Bij gesprekken met veteranen daar terug in Libanon
ontdekte je een verborgen talent van je.
 
“Er was een hulpverlener mee, maar veel medereizigers hadden
meer hulp aan mij. ‘Dit kan ik gaan doen’, dacht ik, en zo ben ik
in de nuldelijnshulp terechtgekomen. Ik bleek er talent voor te
hebben en volgde een cursus bij het Veteraneninstituut. In mijn
gesprekken gebruik ik mijn ervaring en vooral mijn intuïtie.”
 
“Inmiddels ben ik wel trots op wat ik in deze rol heb kunnen
doen. Heb toch al enkelen van zelfmoord kunnen afhouden,
soms helaas niet. Dat ik weer wat licht kan geven. Ze op weg
kan helpen. Mensen weten mij te vinden. Ik ben er nu wel veel
uren mee bezig. In de nacht, in het weekend spreek ik met
veteranen over de hele wereld. In Afghanistan, in Amerika, in
hele andere tijdzones. Daar moet ik wel mee oppassen. Ik zoek
niet de publiciteit, maar word best wel vaak gevraagd voor
interviews of documentaires. Of ik het eerder had moeten
doen? Nee. Het kwam toen met een soort ‘bam’ binnen.”
 
Je leven had zo anders kunnen lopen...
 
“Weet je, die explosie heeft mij ook veel gebracht. Klinkt gek.
Waarschijnlijk had ik een militaire carrière gehad. Dat blijft
jammer, zonder veel scholing had ik het ver kunnen schoppen
in het leger. In mijn diensttijd voelde ik dat ik er aanleg voor als
plaatsvervanger en had mijn groep goed onder controle. Terug
in Nederland had ik meteen sergeant kunnen worden. Maar ja

dan had ik mijn vrouw nooit ontmoet, geen kinderen, geen
kleinkinderen. Niet al die herinneringen aan het voetbal over
gehouden. Nog steeds spreken ouders en kinderen, inmiddels
veertigers, mij aan over hoe gaaf die tijd was bij het voetballen.
Dat is toch mooi!”
 
Ik merk dat je mij ook inspireert. Wil je niet meer
doen? Lezingen voor grote groepen?
 
“In het revalidatieproces ontdekte ik dat ik alleen met militaire
psychologen overweg kon. Eigenlijk alleen een psycholoog die
een missie op zijn naam had. Geen psychologie uit boekjes, zo
heb ik ook geen behoefte om er met buitenstaanders over te
praten. Nu word ik wel eens gevraagd om wat te vertellen in
Veteranencafés. De grootste groep was overigens 400 man, in
Noorwegen samen met Ove Kjell Andersen. Het was een be
langrijke conventie waar de defensietop en de betrokken mi
nisters aanwezig waren. Ons verhaal samen met die van een
‘thuisfronter’ gaat zorgen voor aanpassingen in het Noorse
Veteranenbeleid. Of ik dat vaker wil doen. Waarom willen
mensen mij horen? Ik wil niet een SBS-achtig verhaal ophan
gen, zo’n zielig figuur. Ik wil mensen inspireren, er positief in
staan. Nee, zo graag sta ik niet in de spotlights. En de mensen
weten mij wel te vinden hoor. Vaak genoeg geef ik interviews
of werk mee aan documentaires.”
 
Welke muziek moet ik draaien als ik zo direct weer
in de trein naar huis zit?
 
“Oeh, daar moet ik even over nadenken. Over muziek gespro
ken. Ken je Erik Krikke? Hij heeft een missie in Afghanistan ge
daan, wat hem niet in de koude kleren is gaan zitten en heeft
daar twee boeken over geschreven. Ik ontmoette hem toeval
lig bij een veteranencafé en raakte aan de praat. Later zei hij
dat hij door mij was geïnspireerd om het theater in te gaan met
de voorstelling ‘Keihard Opstaan’. De band 7even Bridges is
daaruit ontstaan. Daar ben ik wel trots op. Toen ik hem weer
ontmoette na een optreden, drukte hij mij tegen de borst.
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''Eindeloos gezeur over een tuinhekje! De constante hunkering naar status, grotere auto’s. Daar kan ik niet tegen"

De bemaning van Post 7-5 in 1979. Linkvoor Hans: "Weet je, ik herken
mijzelf vaak niet op foto's toen ik nog handen had..."

 
Die band 7even Bridges heeft een paar CD’s met best wel ste
vige muziek gemaakt, Ik noem het ‘Reality Rock’. Maar geen
Hard Rock, als ik dan toch moet kiezen: The Grand Illusion van
Styx.”
 
Precies op tijd zet Hans mij weer af op het station van Heeren
veen en kan ik meteen in de Intercity richting Utrecht stappen.
Als ik zit doe ik mijn oortjes in om mij volledig van de onzinni
ge gesprekken van medereizigers af te sluiten en zoek op
Spotify. The Grand Illusion blijkt een conceptalbum te zijn zoals
veel bands die maakten in jaren 70 waarvan de hoes een inter
pretatie is van een schilderij van René Margritte. Op mijn
schermpje draait de tekst mee met zanger Dennis DeYoung.
 

So if you think your life is complete confusion
'cause your neighbor's got it made
just remember that it's a grand illusion
and deep inside we're all the same

 
songtekst: Dennis DeYoung (Styx)
 
Interview: Ruud Vermaase

Foto’s: privécollecties Hans van Putten en Kjell Ove Andersen
Foto's van lezing Noorwegen: Paal Ravnaas
Bron: VETERAN Juni 2023
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Hoe kwam deze documentaire tot
stand? De documentairemakers van
Playback Images hadden al 2 jaar eer
der materiaal verzameld om te werken
aan een documentaire voor TV over de
UNIFIL-missie en de Nederlandse bij
drage eraan. Een uitzending die ook
wel ‘de vergeten missie’ werd ge
noemd. Er zijn in Nederland genera
ties die nog nooit van deze missie
hebben gehoord. Een grote missie van
toen, die nog steeds bestaat. Nu in
2024 bestaat UNIFIL nog steeds en
kent een sterkte van 10.000 mannen
en vrouwen.

Binnenkort in de bioscoop: nieuwe documentaire over UNIFIL
 
Doe mee met de crowdfunding om dit te realiseren 

 
Na de gebeurtenissen op 7 oktober 2023
in Israël en Gaza zijn er weer spanningen
en dagelijkse beschietingen aan de Liba
nees/Israëlische grens. Om naast verha
len van enkele veteranen ook een actueel
beeld te hebben bij de situatie van toen
en nu horen we toenmalig buitenland
correspondent in Libanon Jan Keulen,
voormalig diplomaat en Midden-Oosten
expert Nikolaos van Dam.
 
Zo levert ook Peter van Uhm een bijdrage
en is huidig NOS correspondent Daisy
Mohr vanuit Beiroet geïnterviewd.
Zal deze documentaire een compleet

beeld geven van alles wat de veteranen
van toen hebben meegemaakt? Nee, dat
is onmogelijk, bijna 9000 Unifillers van
toen zouden 9000 verhalen kunnen ver
tellen. Maar de documentaire geeft een
beeld van het spanningsveld en gebeur
tenissen in de geopolitiek waar Neder
landse dienstplichtigen met hun aanwe
zigheid een bijdrage leverden aan het
handhaven van de vrede. Een broze
vrede die nu weer zo in het nieuws is.
 
Hoe kun je doneren?
 
Er is ruim € 3.050 binnen, nog € 11.950 te
gaan! Laat je overtuigen door de trailer
van 2 minuten op de site veteranenvoor
libanon.nl. Op die site staat ook hoe je
kunt doneren.
De documentaire is straks te zien in Enk
huizen, Breda, Hoorn, Amsterdam, Wage
ningen, Groningen, Zaandam, Tilburg,
Den Haag, Arnhem, Rotterdam, Ensche
de, Nijmegen, Haarlem, Leiden, Dord
recht, Leeuwarden, Utrecht, Middelburg,
Bussum, Drachten en Sittard. De premiè
re is in Deventer
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Unifillers leiden je rond in het Nationale Militair Museum
 
Het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soesterberg zou elke veteraan moeten kennen. Tien jaar terug mochten we daar onze
grote  5 jaarlijkse reünie houden. Net voordat het officieel openging voor het ‘normale’ publiek.
 
Inmiddels heeft het museum meerdere prijzen gewonnen als beste museum. En mocht je er nog niet zijn geweest, niets houdt
je tegen. Met je veteranenpas kom je er gratis in, je kunt er prachtig op het terrein of in de bossen eromheen wandelen en het
heeft meerdere keren ook de prijs als meest kindvriendelijke en voor velen van ons dus ook kleinkindvriendelijke museum in de
wacht gesleept. En wat is er dan leuker dat er tussen de tientallen gastheren en -vrouwen die er als vrijwilliger rondlopen ook
een paar UNIFIL maten zijn.
 
Fred Krijnen doet dit nu zo’n vijf jaar en wist te melden dat hij niet de enige was. Eus Sandel, Jeroen Cox en Bram Overbeek
hebben ook deze vaardigheden en hebben zo hun favoriete plekje in dit prachtige museum.
 
Speciale UNIFIL hoekjes
 
Vanzelfsprekend trekken de hoekjes waar de VN missies en met name die van  UNIFIL je aandacht. Omdat ik in de buurt woon,
spreek ik er regelmatig af met oude en nieuwe vrienden en verbaas ik mij erover dat we met 8 man achter in zo'n YP pasten. Met
je scherfvest aan en complete bewapening. In de audioruimte waar tientallen veteranen in aparte hokjes aan het woord komen,
zijn ook altijd een paar Libanon veteranen te zien en te horen.
UNIFIL komt ook voor in de koepel waar je ogen tekort komt om alles 360 graden om je heen te zien met super realistisch geluid.
Buiten de koepel staat een Nekaf en vitrines met voorwerpen, posters en 'troep' die je herinneringen op hol doen slaan.
Onze gastheren moest ik vanwege hun Libanonverleden overreden om ergens anders een foto van zichzelf te laten maken om
zo de breedte van het museum te illustreren, dat is maar deels gelukt als je de foto’s van Bram, Eus, Fred en Jeroen bekijkt.
In dit artikel vertellen ze wat over zichzelf.
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Bijleren van collega’s met andere militaire
achtergronden
 
 
Ik woon in Zeist en dan is het NMM om de hoek. Toen ik vijf jaar
geleden wat meer vrije tijd kreeg, heb ik me aangemeld als
vrijwilliger. Sinds Libanon heb ik toch een meer dan gemiddel
de belangstelling voor de krijgsmacht gehouden en dan zeker
in de context van buitenlandse missies. Inmiddels veel bijge
leerd, vooral van collegae die andere militaire achtergronden
hebben. Per shift ( een halve dag, 1 of 2 keer per week) werken
we met 8 à 10 vrijwilligers in steeds wisselende samenstelling.
Dus genoeg collegae om verhalen mee uit te wisselen. Overi
gens is het museum altijd op zoek naar nieuwe gastheren of -
dames, met of zonder groene of (luchtmacht) grijzea chter
grond. 

 
Nekaf was mijn eerste ‘auto-van-de-zaak’
 
Ik vertel onze bezoekers graag over UNIFIL en merk dan dat
ouderen er wel van gehoord hebben en jongere bezoekers van
pakweg jonger dan 40, juist niet. Dan wijs ik graag op de witte
YP of de witte  Nekaf. Zo’n Nekaf was overigens mijn eerste ‘
auto van de zaak’, met Corny R. achter het stuur. Met name die
ene dag, tijdens een FMR…
 
Tijdens vakanties en in de weekenden heeft het museum een
buitenactiviteit, vooral voor kinderen, dan kunnen ze zelf rijden
in een elektrische jeep of minitank. Ik werk daar graag, vooral
omdat je direct contact hebt met kinderen en hun ouders.
Nadeel is wel dat het bij ‘weer-of-geen-weer’ is. Gelukkig zorgt
het NMM voor prima (leger)kleding.
 
Bram, Jeroen en Eus kende ik niet uit Libanon, zoals je natuur
lijk de meesten niet kent. Ik heb nog goed en regelmatig con
tact met een man of tien uit mijn peloton en daarbij een aantal
mooie contacten opgedaan binnen de UNIFIL Vereniging.

Fred Krijnen bij de mortieren aan de Road-under-construction

Fred Krijnen
 
Pelotonscommandant
Charly mortieren
Paost Cie.
Van mei tot december 1981
op post 7.7 aan de
'Road under Construction'

Als voormalig pelotonscommandant van de mortieren is Fred Krijnen vaak op dit plekje te vinden
in het NMM

12



Franse mortiergranaten in toiletput
 
Indertijd werkte ik als beroepsmilitair bij het 43e Painfbat en
kreeg te horen dat wij als A-Cie werden overgeplaatst naar de
C-Cie van het 44e en uiteindelijk in februari 1979 naar Libanon
gegaan. Als commandant van de onderhoudsgroep moest ik
ervoor zorgen dat alle voertuigen van de compagnie rijklaar
werden gemaakt zonder iets van de achtergronden van de
voertuigen te weten.
 
Alle voertuigen van het hele bataljon gingen vanuit Zuid-Laren
naar Rotterdam en werden daar op de boot gezet. Daarna zijn

Bram Oosterbeek
 
Commandant Onderhoudsgroep
Charly Cie
Van februari tot augustus 1979
op Post 7-4 in Majdel -Zoun
 
Altijd wel wat te vertellen
 
Ik deed diverse kruimelbaantjes na mijn
pensioen (FLO ) en zag toen de vacature
voor het NMM. Ik was toch vrij dus heb
direct gesolliciteerd, maar werd na een
eerste gesprek afgewezen omdat men
bang was dat ik te veel mijn eigen verhaal
ging vertellen. Maar een uur na de afwij
zing ging weer mijn telefoon: “Sorry wij
hebben ons vergist,  je ben wel aangeno
men.” Sindsdien heb ik, al vanaf de ope
ning van het museum, altijd met veel
plezier mijn diensten gedaan. Door de
technische kennis die ik in 33 jaar defen
sie heb opgedaan, heb ik altijd wel wat te
vertellen over zowel de groene als witte
voertuigen. Ik heb geholpen bij het her
stellen van de YP die tussen de takelwa
gens staat in het museum waarvan on
derdelen zijn gebruikt om de rest rijdend
te houden.

Bram Kortebeek bij de Leopard tank. Op de achtergrond de witte YP...

"Af en toe wel eens lastig, dat schakelen op de dikke DAF". Bram Kortebeek tijdens een 4 uur radiowacht op 7-4

we zelf per vliegtuig naar Beiroet gegaan. Na een overnachting
werden we de volgende ochtend door de Fransen met gevaar
voor eigen leven naar de posten gebracht.
 
We namen de post over van de Fransen en dat bleken nogal
viespeuken, te merken aan de laag vet rondom het oventje.
Blijkbaar waren de mortiergranaten te zwaar om mee terug te
nemen, want die waren in de toiletput gedumpt. Na het inkwar
tieren volgde de dagelijkse routine van 4 uur radiowacht, het
nodige herstelwerk aan het materieel en de nodige contro
lerondes langs de posten tezamen met het hoofd verbindingen
van het bataljon.
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Eus Sandel
 
Technisch Specialist
YP 408 chauffeur
Van mei tot november 1982
op Post 7-11 in Yatar
 
Genieten van de hele collectie 
 
Ongeveer een half jaar geleden gaf ik bij
het NMM aan dat ik graag vrijwilliger
wilde worden. Na het sturen van een e-
mail, werd ik uitgenodigd voor een ken
nismakingsgesprek. Ik zit nu nog in mijn
opleidingsfase maar het gevoel is er! Wat
is er mooier om als vrijwilliger een gast
heer te mogen zijn voor alle bezoekers
die naar het museum komen.
 
De voertuigen en de techniek erachter
brengt en geeft mij verbondenheid met
het museum. Het is pure vreugde om de
dingen te herkennen en te genieten van
de gehele collectie, zoals mijn maat Je
roen Cox ook verklaard. Nog een paar
dagdelen te gaan van de opleiding en
dan ontvang ik mijn uniform. Ik ben dan
klaar om als vrijwilliger bezoekers van het
NMM te mogen ontvangen, mijn interes
se ligt daarbij ook bij de buitenactivitei
ten van het museum.

"Het is toch wel mijn voertuig, dat mag ik toch wel zeggen?" Ja, dat mag Eus!

Inval Israël
 
Van jongs af aan (lichting 78/6) vond ik het werken bij defensie
fantastisch. Mijn ouders vonden het maar niets en zeker niet
toen ik als soldaat naar een onbekend land vertrok. Als Tech
nisch Specialist YP chauffeur werd ik in mei ‘82 uitgezonden
naar Libanon en binnen drie weken viel Israël met veel geweld
Libanon binnen. Het was net als nu vandaag de dag een
spannende tijd in het zuiden van Libanon in het UNIFIL gebied.
 

Na mijn terugkeer in november ‘82 heb ik nog ongeveer twee
jaar bij de Garde Grenadiers in Arnhem gediend. Daarna ben ik
bij het Gemeente Vervoer Bedrijf gaan werken en vervolgens
bij de Gemeente Politie in Amsterdam. Vanwege PTSS viel ik
toen in een gat, maar om andere gelijkgestemde militairen te
helpen (en zeker ook mijzelf!), heb ik in die tijd de Stichting
Veteranen Amsterdam en een ontmoetingscentrum opgericht
en zitten we nu, mede dankzij de Gemeente Amsterdam, in een
prachtig pand in Amsterdam Noord (de Veldpost).

Eus Sandel, met de helmriempjes los (foei!), samen met zijn maten  Op zijn YP waarvan hij technisch specialist was voor het hele bataljon
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Jeroen Cox bij de trekker en kanon van het Nederlandse leger. “Ik heb veel respect voor de 4 sol
daten die zo’n kanon bemanden met nauwelijks enige bescherming.”

Ik ben uitgezonden geweest naar Libanon vanaf mei 1982 en
heb dus de inval van Israël meegemaakt. De PLO en de verschil
lende milities gebruikten verouderde voertuigen en de Israë
liërs moderner materieel. Diverse van deze voertuigen zijn ook
door de Nederlandse krijgsmacht gebruikt en terug te vinden
in de collectie van het museum. Lopend door het museum
brengt dat zeker herinneringen terug.
 
Door museum verbonden met krijgsmacht
 
Na Libanon ben ik in dienst gebleven en heb toen door mijn
nieuwe functie bij het luchtsteunpeloton van 107e  RD cie, veel
te maken gehad met de luchtmacht. Hierdoor groeide ook mijn
interesse in vliegtuigen. Nadat ik door een ongeval en een
lange revalidatieperiode de krijgsmacht helaas moest verlaten,
ben ik terug de burgermaatschappij in gegaan en sindsdien
werkzaam in de autotechniek. Dit alles maakt dat ik in het
museum kan genieten van de gehele collectie.
Ik vind het leuk dat ik door het werken in het museum toch
verbonden blijf met de krijgsmacht. Echter wel alleen in de
weekenden omdat ik nog altijd fulltime werk als Warranty
specialist bij een auto importeur.

Jeroen Cox
 
Aggregaat monteur
bij onderhoudsgroep
voor heel UNIFIL
Van mei 1982 tot januari 1983
in Haris
 
 
Van kleins af aan
 
Sinds juli 2022 werk ik als vrijwilliger in
het museum. Zodra het seizoen voor de
buitenactiviteiten is geopend werk ik het
liefste buiten bij de minitanks en -jeeps.
Van kleins af aan ben ik altijd al geïnte
resseerd geweest in de militaire historie
en dat is na mijn militaire diensttijd alleen
maar gegroeid.

Na lang zoeken heeft Jeroen zijn Dinky Toy versie van de artillerie
trekker, het 25 ponds geschut én het munitiekarretje wat er tussenin zit
compleet…

Jeroen Cox met een aggregaat Lister type 3080 met 21 Kw vermogen
geplaatst op post 7-22.
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UNIFIL Reünie 2024 Zeewolde
Kom naar deze gezellige samenkomst vol herinneringen en kameraadschap!
 
 
Op zaterdag 15 juni 2024, staat Zeewolde klaar om een bijzondere gebeurtenis te verwelkomen: de UNIFIL Reünie 2024.
Deze langverwachte dag biedt niet alleen een gelegenheid voor gezellig samenkomen, maar ook een unieke kans om
herinneringen te delen uit de tijd dat we gezamenlijk dienden in Zuid-Libanon, in dienst van de vrede. 

 
Warm Welkom in Zeewolde
 
Door de samenwerking met een Unifil-veteraan te Zeewolde
en de gemeente Zeewolde is het gelukt om centraal in het land
een schitterende locatie te vinden. Zeewolde opent daarmee
haar deuren voor deze gedenkwaardige reünie, waar vetera
nen van de UNIFIL-missie elkaar weer gaan ontmoeten, soms
zijn de onderlinge banden nog aanwezig maar deze reünie is
tevens de plek waar je je oude maten, die je 40-45 jaar geleden
ontmoette, weer tegen te komen en mooie gesprekken te
voeren, herinneringen op te halen, gezamenlijk iets mee te
drinken en hernieuwde  vriendschappen mee te smeden.
 
Tevens is het leuk om je partner en of kind(eren) mee te nemen
zodat zij ook deze mooie dag gaan meebeleven. Zeewolde ligt
centraal in het land, goed bereikbaar met de auto, maar zeker
ook met het openbaar vervoer. Vanaf station Harderwijk wor
den pendelbussen ingezet om jullie naar de feestlocatie te rij
den. 

 
Verdieping en verbinding op de stands
 
Tijdens de reünie zullen diverse stands aanwezig zijn, gevuld
met boeiende informatie of mooie artikelen die het hart van
UNIFIL veteranen sneller doen kloppen.
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Naast deze stands zullen ook goede doelen organisaties zich
presenteren, met directe links naar het UNIFIL veteraan. Een
kans om betrokkenheid te tonen en samen te werken aan een
betere toekomst. Uiteraard zal de merchandise stand van de
NUV niet ontbreken. 
 
Indrukwekkende staticshow: Verleden en Heden

 
De reünie wordt verrijkt door een indrukwekkende staticshow,
waar niet alleen historisch UNIFIL-materieel te bewonderen is,
maar ook hedendaags materieel, wapens en uitrusting die
momenteel worden ingezet bij missies over de hele wereld.
Met de medewerking van het 44ste Painfbat PJWF wordt deze
editie een unieke belevenis die het verleden en heden van
missies in beeld brengt. Daarnaast hopen we goedkeuring te
krijgen om korte rondritten te maken met voertuigen uit onze
Libanontijd. 

 
Muzikale Omlijsting en Verrassingsacts
 
Geen reünie is compleet zonder goede muzikale begeleiding.

De koninklijke militaire muziekkapel Johan Willem Friso en de
band The Green Hornets, bestaande uit muzikanten uit de kmk
JWF, zullen zorgen voor een sfeervolle ambiance.
Verwacht ook verrassingsacts die live worden begeleid door de
band, waardoor de dag een extra feestelijk tintje krijgt.
 

Culinaire verwennerij en gezellig samenzijn
 
Net als bij voorgaande reünies staat ook dit jaar een gezamen
lijke warme maaltijd op het programma. Een moment om
samen te genieten van heerlijk eten en drinken. De gelegen
heid ontbreekt niet om gezellig samen een biertje, wijntje of
frisje te drinken en ervaringen te delen.

 
Groot aanbod voor overnachtingen - 10% korting!
 
Voor diegenen die na de reünie in of rondom Zeewolde willen
blijven overnachten of er gewoon een leuk lang weekend van
willen maken zijn er voldoende overnachtingsmogelijkheden.
Binnen een straal van 15/20 kilometer zijn er voldoende cam
pings, bungalowparken en hotels waar je kunt overnachten.
Het is ons gelukt om een aantrekkelijke deal te sluiten met een
mooi vakantiepark aan het Veluwemeer tegen Zeewolde
aan: www.RCN.nl/nl/zeewolde. Je krijgt 10 % boekingskor
ting wanneer je de code invult: Unifil2024
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Reünie en motorrijders
 
Vanaf 2017 organiseert de NUV elk jaar een motortoertocht
voor UNIFIL veteranen met hun partner.
 
Deze dag wordt ervaren als een leuke dag waar men naar uit
kijkt. Het is altijd een leuk samenzijn van gelijkgestemden die
vooraf, tijdens en na de rit elkaar opzoeken voor een gezellig
samenzijn en tussendoor een stukje rijden. De opkomst per jaar
is ongeveer gelijk en de afgelopen 7 jaar hebben zich ongeveer
70 verschillende mensen zich aangemeld.  
 

Wat leuk zou het zijn als je je opgeeft voor de UNIFIL reünie
2024, misschien samen met je partner, en dan met de motor
naar Zeewolde komt. De organisatie zorgt voor een harde on
dergrond en een mooie plek op het terrein zodat we de moto
ren netjes naast elkaar kunnen laten pronken. 
 
Heb je een motor en spreekt dit je aan, koopt dan tickets via de
website en stuur Joop Hoek, organisator van de motortoer
tocht, een berichtje:  jhoek177@gmail.com
Dan kan hij jou inplannen en weten wij hoeveel motoren er
komen en hier dus rekening mee houden. De eerste aanmel
dingen zijn al binnen.   
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OPROEP VOOR FOTO'S
 
Ben jij het bezit van foto’s of filmpjes uit je
Libanonmissie?
  
Als organisatie van de UNIFIL Reünie 2024 zijn wij
op zoek naar foto’s en filmpjes die wij tijdens de
reünie kunnen vertonen.
   
 
Mail jouw foto’s en filmpjes naar:
media@unifilvereniging.nl

 
Bestel NU je tickets!
 
We worden allemaal een dagje ouder en helaas zijn er UNIFIL
veteranen niet meer onder ons. De behoefte om elkaar weer te
ontmoeten is groot. Je oude maten die je misschien 40-45 jaar
niet gezien hebt en dan op de reünie tegenkomt en elkaar dan
weer te spreken en herinneringen op te halen, is fantastisch.
Maten worden meer vrienden.
 
Maar eerlijk is eerlijk, de tijd die we hiervoor nog hebben met
elkaar wordt steeds korter en is vooruitschuiven of uitstellen
niet meer aan de orde. De Nederlandse Unifil Vereniging, met
steun van het Vfonds en het RRF van Defensie, zal het organi
seren van reünies blijven ondersteunen omdat ze van belang
zijn. Toch zijn wij, als SUR 2024, maar ook vanuit de NUV, er ons
van bewust dat het organiseren van een volgende reünie over
5 jaar, wellicht  aan de lange kant is.

Vertel ook je verhaal over
jouw tijd in Libanon
 
Heb je ook een verhaal dat je wil vertellen? We helpen je
graag om dit te realiseren in Dubbel Vier. 
 
Maar het kan ook gaan over een herinnering naar aanleidng
van een boek, film of iets dat je hebt gezien tijdens een va
kantie of in een museum. 
 
Stuur een mal naar: redactie@unifilvereniging.nl
 

Wat is jouw favoriete muziek?
 
Voor Hans van Putten, zie interview in deze Dubbel Vier, is
het album The Grand Illusion van Styx de muziek die hem
voor eeuwig doen herinneren aan Libanon. En die hem door
moeilijke tijden heen heeft geholpen.
 
Heb jij ook zo'n herinnering? Wil jij wat vertellen over muziek
die je terug doet keren in de tijd? 
 
Stuur een mailtje naar Dubbel Vier: redactie@unifilvereni
ging.nl

Kom daarom NU en bestel je tickets want we willen zoveel als
mogelijk UNIFIL veteranen met hun partners van deze mooie
dag laten genieten. De tickets voor de UNIFIL Reünie 2024 zijn
bestellen via de speciale ticketshop op de site van de Neder
landse UNIFIL Vereniging:
www.unifilvereniging.nl
 
Wees erbij op 15 juni in Zeewolde en maak deel uit van deze
bijzondere dag vol herinneringen, kameraadschap en gezellig
heid.
Wij kijken ernaar uit om samen met jou deze prachtige reünie
te beleven!
Bestuur en organisatie
Stichting UNIFIL Reünie 2024
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Ierse doelzakspeler tijdens Force Mobile Reserve
 
Een bijzonder verhaal van Sgt. Rien Geurts, mortierenpeloton Post 7-23 in 1981

 
Tijdens onze uitzending lazen we (achteraf) op het incidentenoverzicht in het weekblad Dubbelvier (12 t/m 18 maart
1981) het volgende relatieve korte bericht:
 
16 mrt ’81
Te 06:50 kwam de opdracht van UNIFIL om de Force Mobile Reserve te verplaatsen naar een verzamelgebied in de omgeving
van Al Qantarah in het gebied van NIBATT. Terwijl de commandant FMR met zijn chauffeur in genoemd oord een bespreking
bijwoonde over de inzet van de FMR werd Al Qantarah gericht onder vuur genomen door de DFF waarbij meer dan 70 gra
naten in en in de omgeving van het oord terecht kwamen en aan UNIFIL zijde 2 doden en 13 gewonden vielen waaronder 2
ernstig. Er werd zware schade aangericht, de burgerbevolking is het oord ontvlucht (...) De FMR is nog steeds in stelling bij
Al Qantarah.

In Haris verzamelde de FMR
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Zere been van Majoor Haddad
 
Wij, van het mortierpeloton van 7-23, lazen dit pas veel later.
Simpelweg omdat wij in de laatste maand van onze 6 maanden
uitzending deel uitmaakte van die Force Mobile Reserve die
naar NIBATT werd gezonden om de Nigerianen te ondersteu
nen bij dit serieuze conflict. Het conflict ontstond doordat,
conform één van de opdrachten van de vredesmissie, UNFIL
had besloten om Libanese militaire eenheden te ontplooien in
dat gebied. Dat was tegen het zere been van Majoor Haddad,
omdat hij daardoor zijn invloed op dat gebied zag afnemen.
Haddad eiste dat de Libanese eenheden zich terugtrokken. Zo
niet, dan zou hij starten met beschietingen. Natuurlijk weiger
de de UNIFIL aan de eisen van Haddad te voldoen en zette als
reactie daarop meteen de FMR in. Kort daarna startte DDF met
het beschieten van Al Qantarah waar op dat moment ook een
vergadering van UNIFIL officieren (waaronder een Nederland
se kapitein) plaatsvond om zich te beraden op de ontstane si
tuatie. In totaal werden er door DFF zo’n 70 granaten afgevuurd
met als gevolg 3 doden en 20 gewonden aan UNIFIL zijde
(update uit speciaal UNIFIL Bulletin van 21 mrt ’81).
 
Snel na de opdracht door UNIFIL om de FMR te formeren, reden
we in volledige gevechtsuitrusting met ons mortierpeloton,
een sectie TOW en twee Painf-groepen naar Haris, waar ook de
Ieren met enkele infanterie-eenheden aan zouden sluiten bij
de FMR.
 
Enkele kilometers voor het dorp kregen we de opdracht langs
de weg in stelling te gaan. Dat Majoor Haddad met zijn beschie
tingen was begonnen werd ons al snel duidelijk toen luid
schreeuwend en zwaaiend met zijn armen de Nederlandse
officier vanuit het dorp uit de wadi kwam gerend.
 

Saint Patrick’s Day
 
Terwijl we met gepaste afstand tussen de voertuigen en in
stelling gebrachte mortieren wachtten op nieuwe instructies,
zagen we plotseling een Ierse militair met ontbloot bovenlijf
en op een doedelzak blazend aan komen lopen. Dat het een
Ierse militair betrof was niet moeilijk te raden. Zijn haarkleur
(rood) zijn verbrande (rode) bovenlichaam en de doedelzak

hadden hem verraden. Waarom hij daar zo liep werd ook al snel
duidelijk. Het was inmiddels 17 maart, Saint Patrick’s Day, een
belangrijke feestdag voor de Ieren, waarvan deze man vond
dat die nog steeds gepaste aandacht verdiende ondanks een
boze majoor Haddad.
 
De bevolking was inmiddels gevlucht, en de gewonden en
doden geëvacueerd. In principe was er ‘alleen’ de serieuze
dreiging dat DFF weer met haar beschietingen zou beginnen
wanneer we het dorp zouden binnentrekken. Snel reden we
het dorp binnen en betrokken de stellingen, zetten de mortie
ren in stelling en maakten afspraken met de Ieren welke en
hoeveel (contact) patrouilles we zouden lopen. Er moest ook
nog een wachtwoord worden afgestemd en dat was relatief
snel bedacht en goed te onthouden. Wanneer een Ierse pa
trouille ons zou benaderen zouden ze als identificatie het
wachtwoord  “we are the fucking Irish” gebruiken. Andersom
zouden wij antwoorden met, jawel, “we are the fucking Dutch”.
En zo geschiedde. Met succes!
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New York
 
Intussen had men in New York niet stilgezeten. Wat in het Ni
geriaanse gebied plaatsvond had al heel snel de maximale
aandacht van de binnen- en buitenlandse pers en natuurlijk de
internationale politiek. Dat alles leidde tot een spoedzitting van
de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Op 19 maart ’81
na 4 dagen vergaderen achter gesloten deuren roept de Vei
ligheidsraad alle partijen op UNIFIL haar werk te laten doen, de
vijandigheden direct te staken en veroordeelt ze het geweld
dat door DFF is gebruikt, condoleert de nabestaanden en uiten
ze hun medeleven met de gewonden.
 
De oproep van de Veiligheidsraad bleek effectief en na een paar
dagen keerde de eerste inwoners weer terug naar het dorp. Iets
meer dan een week na de ontplooiing van FMR in het gebied,
namen de Nigerianen de taken weer over en konden we het
terrein verlaten. Met weer een ervaring rijker keerden we terug
om daar onze eigen UNIFIL taken op 7-23 weer op te pakken.
 
Tekst en foto’s Rien Geurts

De mortieren in stelling gebracht. De roodverbrande rug verraadde zijn afkomst. Dit moet wel een Ier zijn.

 
Toelichting Rien Geurts op motieven van Hadad
Haddad vond de ontplooing van Libanese militairen in de
UNIFIL zone niet leuk, enerzijds omdat hij de invloed in het
gebied kwijtraakte maar zeker ook omdat hij beschouwd werd
als een gedeserteerde officier van het Christelijke deel van het
officiele Libanese Leger. De gevechten tussen christelijke Liba
nezen en moslim Libanezen werd een officiële burgeroorlog
toen Haddad besloot met het christelijk deel van het leger op
te treden tegen de islamitische bevolking. Die kregen de
overhand kregen in het conflict nadat Jordanië ruim 200.000
Palestijnen het land uit had gezet (Black September) omdat hij
de invallen van IDF in zijn land die achter de Palestijnen aan
gingen zat was.
 
Bij het VN besluit tot het instellen van UNIFIL als Vredesmacht
wilde Haddad een strook tussen Libanon en Israël innemen om
zo uit de handen van Libanese leger te kunnen blijven. DFF ( De
Facto Forces) liep aan de hand van Israël ook al vond majoor
Haddad dat hij de commandant was van het South Lebanese
Army en daarmee een soort vrij christelijk Zuid Libanon bedoel
de.

Rien nu, in het museum, waar anders dan bij zijn mortierenSgt Rien Geurts in de radiobunker van Post 7-23
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UNIFIL jubileum in Bunnik
 
 
Op 14 januari 2024 was de aftrap van het UNIFIL jubileumjaar.
Opgericht in 1999 zijn we dit jaar 25 jaar en dat moet gevierd
worden. Op zondag 14 januari was er een informele ledenbij
eenkomst in Bunnik bij De Landgoederij. In een ontspannen
sfeer konden leden en introducees elkaar ontmoeten. Ook
aanwezig als bijzondere gast was Brigadegeneraal Paul Hoef
sloot van het Nederlands Veteraneninstituut. Het accent lag op
elkaar ontmoeten en de verhalen te delen. Ook kwam er een
vooruitblik naar wat het jubileumjaar 2024 gaat brengen.
 
 
Aanwezigen in kaart gebracht
In een korte en motiverende speech nam de voorzitter Ronald
Bergkamp de leden mee op een reis door UNIFIL, door de tijd
en door alles wat hen bindt. Hij startte met een korte Wadipa
trouille. Via enkele vragen bracht hij de aanwezige leden ‘in
kaart’: Wie heeft op een bepaalde post gediend, wie diende bij
DIC I, DIC 2, DIC 3 en DIC 4, wie zat er in 1981-1982, wie tijdens
de invasie. De aanwezigen moesten even wennen aan deze
speech, maar ja: de echte Unifiller schrikt niet zo gauw, en als
snel deed iedereen enthousiast mee. De uitkomst was dat de
vereniging er voor elk lid is en dat leden uit alle tijden en van
alle posten komen. De vereniging telt 1.350 leden en groeit nog
steeds. Er liggen wat dat betreft nog mooie kansen. Hij noem
de kort de inzet van alle betrokken vrijwilligers uit het verleden
en uit het nu. Zij hebben, samen met de leden, de vereniging
gebracht naar waar zij nu staat: het 25-jarig jubileum. Daarop
volgde een spontaan applaus.
 
Trots op Unifil
Ronald noemde ook de plek die UNIFIL inneemt in het vetera
nenlandschap. De categorieën waartoe de oudere veteranen
uit de Tweede Wereldoorlog, voormalig Nederlands-Indië,
Korea en Nieuw-Guinea behoren, zullen binnen afzienbare tijd
niet meer bestaan. UNIFIL zal deze plek innemen en het is
daarom belangrijk dat het verhaal zal blijven worden verteld.
Hij citeerde wijlen Luitenant-generaal Ted Meines: be yourself,
be good and tell it. Want: Unifil is een vereniging van en met
een missie.
 
Op 15 juni is de 5-jaarlijkse UNIFIL-reünie in Zeewolde. De in
schrijving is inmiddels geopend op de website. Tot en met 31
mei 2024 kunnen mensen zich opgeven. Daarna sloot Ronald
af met de opmerking dat de bar was geopend…
 
Tekst Roderick Brandse
Foto's: Roderick Brandse en Rob Deckers

Voorzitter Ronald Bergkamp (links) met de 2 organiserende leden Rob
Deckers (midden) en Joop Hoek

Ruim 250 NUV leden kwamen naar Bunnik om het jubileum te vieren

De DJ had het zwaar om mensen aan het swingen te krijgen. Te veel
herinneringen om te delen?
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De aanwezige voertuigen roepen altijd weer een goed gevoel op. 

Monuta team bijzondere uitvaarten

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op 055 - 527 42 77.

Kijk ook op www.monuta.nl/veteranen

“ Erkenning en waardering staan 
voorop bij onze dienstverlening”
Veteranen hebben een bijzondere status in Nederland. Monuta wil graag iets 

terug doen voor die mensen die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Daarom 

ont wikkelden we de Monuta Veteranenuitvaart. Om recht te doen aan het bijzondere 

verleden van veteranen. Een veteranenuitvaart is een uitvaart met bijzondere elementen 

die te maken hebben met het verleden als veteraan. Het team bijzondere uitvaarten van 

Monuta heeft alle kennis in huis om een veteranenuitvaart te verzorgen. De teamleden 

zijn bekend met verschillende protocollen, ceremonieel en onderscheidingen.
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Lt.kol Erik Derks: "We trainen ook Oekraïense militairen. Dat is geen geheim."
Fotograaf: Heidie Mulder (min van def)

Vechten met internationale legermachten, Oekraïners trainen
en het ‘monster’…
 
Deel 2 van het interview met luitenant-kolonel Erik Derks, commandant 44 Painfbat
 
 
 
In het vorige nummer kwam luitenant-kolonel Erik Derks aan het woord. Samen met de voorzitter NUV, Ronald Berg
kamp, interviewde ik ‘onze’ bataljonscommandant van het 44e. Wat Erik betreft, mogen die aanhalingstekens om ‘onze’
weg. Hij zette de deur naar de Johannes Postkazerne voor ons als Libanonveteranen wagenwijd open.

In het gesprek benadrukte hij het familie
gevoel van de eenheid. Hij hoopt dat alle
veteranen en actief dienende militairen
dat gevoel bij zijn eenheid hebben, waar
je je veilig voelt. Daarmee hoopt hij te
bereiken dat ook UNIFIL-Veteranen trot
se ambassadeurs willen zijn van het regi
ment.
 
Tijdens het interview vlak voor de feest
dagen vertelde hij ook over de ontwikke
lingen binnen de moderne oorlogsvoe
ring. Met name over internationale sa
menwerkingen. Zijn trainingen aan Oek
raïense militairen. En de CV90!  Daar gaat
dit tweede deel over van het interview.
 
Erik, welke invloed heeft de oor
log in de Oekraïne op het 44e?
 
“Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen
in de Oekraïne op de voet. We proberen
te kijken naar welke aanpassingen we
moeten doen in onze handboeken. Zo
hebben we binnen de krijgsmacht een
handboek waarin beschreven staat hoe
de Russen horen te vechten. Ik zeg be
wust horen, want in de praktijk blijkt dat
ze zich niet aan hun eigen doctrine hou
den.
 
Met enige regelmaat krijgen we dan ook
een update over wat we zien gebeuren
qua ontwikkelingen in van Russisch op
treden. Maar we proberen ook te leren
van het optreden van de Oekraïners. Wat
werkt wel, wat werkt niet, hoe kun je
nieuwe middelen goed inzetten. Bijvoor
beeld als het gaat om drones, die worden
ongekend veel ingezet in de Oekraïne.
Het is goed om die ontwikkelingen te
volgen."
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"En daarnaast trainen we ook Oekraïense militairen. Dat is geen
geheim. Ik heb daar zelf ook actief aan mogen bijdragen en kan
je wel zeggen dat die trainingen geven aan Oekraïners in
Duitsland één van de intensiefste dingen is die  ik ooit heb
gedaan. De tijdsdruk was hoog, de taal lastig. De lessen waren
in het Engels en tolken vertaalde dat naar Oekraïens en anders
om. Bij alles wat je die mensen probeert bij de brengen heb je
in je achterhoofd de wetenschap dat ze ook in een gevecht
gaan doen wat je ze leert. Het gaat dus echt ergens over. Na
die vier weken was ik twee weken van slag. Zo superintensief!”
 
Monster
 
Als het over auto’s gaat worden veel mannen weer jongens,
Erik is niet anders. Auto’s? Ik kan mij herinneren dat ik altijd
gecorrigeerd werd als ik baldadig vroeg of we met de auto of
wandelend op oefening gingen vanuit Assen naar Smilde. “
Voertuigen, Vermaase!”, snauwde een sergeant mij dan korze
lig toe. “Voertuigen.” Maar als ik de dictafoon terugluister heeft
Erik het toch over die geweldige ‘auto’: de CV90.
 
“CV staat voor Combat Vehicle en ik kan wel zeggen dat het
een echt monster is. Het is de opvolger van de YPR (bekend van
de missie in Joegoslavië, red) die weer de opvolger was van
jullie YP 408. De CV90 is al vanaf 2012 actief en wordt momen
teel verder gemoderniseerd. Er past een volledige gevechts
groep in plus boordschutter, chauffeur en commandant. In
totaal kunnen er maximaal 10 militairen vervoerd worden,
waarbij het voertuig in het terrein snelheden kan halen tot wel
60 km per uur. Binnen het bataljon hebben we er 44 van. Mijn
CV90 is een commandovoeringsvoertuig. Ik zit onderin in een

soort hangmat van waaruit ik het gevecht kan volgen via de
radio en kan bijhouden op een kaart en op mijn digitale Batt
lefield Management System ook kan zien waar de eenheden
zich bevinden. Elke Nederlandse CV90 is uitgerust met een
35mm kanon met een programmeereenheid voor de munitie.
Die zorgt ervoor dat de munitie bijvoorbeeld precies boven
loopgraven een dodelijke lading kan uitstrooien.”
 
Je noemt loopgraven. Dat doet denken aan de hui
dige oorlog in Oekraïne en de draai die we als De
fensie moeten maken.
 
“We moeten ervoor zorgen dat de Nederlandse krijgsmacht
weer in staat is om op te kunnen treden in een grootschalig
conflict. Het conflict in de Oekraïne heeft laten zien dat oorlog
op het Europese continent niet iets uit een ver verleden is. We
moeten daarom in staat zijn om te kunnen vechten om ons
eigen – of ons bondgenootschappelijk grondgebied te kunnen
verdedigen. De missie in Litouwen moet je ook zien in dat licht,
het is onderdeel van het beveiligingsplan van de Baltische
staten Litouwen, Estland en Letland én Polen. Daar is nu een
multinationale troepenmacht gestationeerd. Onderdeel van
EFP  (Enhanced  Forward Presence) waaraan bijna elk NATO
land deelneemt. NATO-vliegtuigen patrouilleren continu langs
de oostgrens. We gaan daar weer terug van Stability Operations
naar War Fighting en leren daar bijvoorbeeld opnieuw om te
vechten in en vanuit loopgraven. Om te vechten in verstedelijkt
gebied. Vergeet de logistiek niet! Je eenheden bevoorraden
onder oorlogsomstandiogheden is natuurlijk heel anders tij
dens in een vredesmissie.”
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Waarom zitten er zoveel nationaliteiten op dat klei
ne stukje land?
 
“Stel je voor dat Rusland besluit: ‘De exclave Kaliningrad is van
ons en we willen op dat stuk aansluiting’. De NATO-lidstaten
hebben na de inval in de Krim in 2014 de verdediging van het
NAVO-grondgebied gezamenlijk opgepakt. Dus heeft men
daar verschillende multinationale battlegroups gestationeerd
in Oost-Europa, die ook onderdeel uitmaken van de verdedi
gingsplannen van die landen. Rusland kan onmogelijk nu land
bezetten zonder ook in gevecht te komen met deze batt
legroups. Er zitten daar zoveel verschillende NATO-nationali
teiten, zodat het altijd een internationale kwestie wordt met
alle gevolgen van dien. Hopelijk schrikt dat voldoende af…”
 
Hoe gaat dat werken met al die verschillende natio
naliteiten? Niet iedere NATO-ingezetene spreekt
goed Engels om maar iets aan te geven.
 
“Bijna elke Nederlandse militair spreekt tegenwoordig Engels,
datzelfde geldt voor veel van onze bondgenoten. Maar behal
ve taal is het een heel proces om elkaar te begrijpen. Voor
Nederlanders is in een gevecht ‘scherp linksaf’ wat anders dan
bij een ander land. Je moet elkaar wel begrijpen. Daar moeten
we echt nog beter in worden. Mijn gevoel zegt dat het belang
om dat te leren alleen maar toeneemt. UNIFIL had misschien
wel minder last met internationale samenwerking, want er
waren eigen sectoren. Nu werken verschillende nationaliteiten
niet alleen in dezelfde gebieden, maar treden we steeds meer
gezamenlijk op.”
 

In hoeverre meng je de troepen?
 
“In principe proberen we nationaliteiten niet te vermengen
onder het compagniesniveau, alhoewel de meningen daarover
verschillen. Ik heb vroeger als compagniescommandant wel
een Duits tankpeloton onder bevel gehad, maar dat heeft best
verregaande consequenties. Taal, tactiek, maar ook interope
rabilitait van bijvoorbeeld radio’s. Daar moet je echt heel goed
over nadenken. Maar ik geloof er echt in dat je alleen misschien
wel snéller gaat, maar dat je samen vérder komt.”
 
Horen we in een volgende Dubbel Vier weer wat
over het 44e?
 
“Binnenkort gaat het bataljon op oefening naar Hohenfels voor
de oefening Allied Spirit. Duizenden NATO-militairen gaan daar
samen trainen. Ik houd jullie via dit medium wel op de hoogte
over onze ervaringen.”

 
Interview Ruud Vermaase en Ronald Bergkamp
Foto's Heidie Mulder (44e Painfbat JWF, min van def)
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UNIFIL Motortocht 18 mei
 
Op de derde zaterdag in mei > 18 mei
gaan we weer een mooie motorrit uitzet
ten voor de motorrijders onder de Unifil
Veteranen. We bestaan dit jaar als NUV
25 jaar en ik hoop op een grote opkomst.
De motorrit is bestemd voor de UNIFIL
Veteraan, en eventuele partner en kinde
ren.
 
Als lid van de NUV is het gratis. Inclusief
kinderen en partners  Niet-leden betalen
10 euro.
 
Graag overmaken op NL 80 ABNA 0459
2754 96 t.n.v. j. hoek. ovv motorrit 2024.
De rit bestaat uit een ontvangst met
koffie en gebak, stukje rijden, aangebo
den lunch, stukje rijden, afsluitend een
drankje en weer veilig naar huis. We gaan
er weer een mooie dag van maken dus
geef je op via e-mailadres : jhoek177@g
mail.com of bel 0654631686.

 
Op 15 juni bij de grote UNIFIL reünie te
Zeewolde is er een mooie plek gereser
veerd bij de feesttent voor motoren. Het
zou leuk zijn om een mooie grote static
te maken van alle motoren bij de tent
naast de militaire voertuigen. Zie elders
in dit nummer en site.
 
Met blauwe motorgroet,
namens het organisatie team
Joop Hoek

Niet Bouyoy, maar Buyut as Saïd
 
Reactie op artikel Sergeant de Koning,
DV december 2023
Als Unifiller (79-2), heb ik op post 7-19 het
landmijnincident van erg dichtbij mee
gemaakt. Vanwege voortdurende be
schietingen op onze post, en de landmij
nen die zijn geplaatst op de weg naar
7-19, is deze post opgeheven. Op het
moment dat de drietonner de tweede
cementzak raakte, was deze nog maar
enkele tientallen meters van post 7-19
verwijderd. De drietonner was op weg
naar 7-19 om de keuken te voorzien van
voorraad. De plaatsnaam zoals beschre
ven in de Dubbel Vier, is niet Bouyoy,
maar Buyut as Saïd*.

Van het Bestuur, Activiteiten, Mededelingen, Ingezonden

Avtiviteiten van maart tot de
zomer 2024
 
Dinsdag 12 maart 2024 Bestuursverga
dering NUV in Eindhoven
Zaterdag 23 maart 2024 Algemene Le
denvergadering NUV in Echo's Harskamp
Dinsdag 2 tot 4 april 2024 Oefening
Blauw Koord
Dinsdag 9 april 2024 Bestuursvergade
ring NUV in Utrecht
Zaterdag 13 april 2024 Libanon-dag
Drenthe in Assen (ook voor niet-NUV
leden)
Zaterdag 4 mei 2024 Dodenherdenking
Loenen, Havelte, Amsterdam en Tyre
Zondag 5 mei 2024 Herdenking capitula
tie WOII en defilé in Wageningen 
Dinsdag 14 mei 2024 Bestuursvergade
ring NUV in Eindhoven
Zaterdag 18 mei 2024 Motortocht UNIFIL
Dinsdag 11 juni 2024 Bestuursvergade
ring NUV in Utrecht
Zaterdag 15 juni 2024 UNIFIL Reünie
2024 in Zeewolde
Zaterdag 29 juni 2024 Veteranendag in
Den Haag
 
Houd de website in de gaten voor een
actuele versie van de verenigingskalen
der. 

 
Andere inzittenden waren Unifillers die
op de terugweg waren van een patrouil
le en mee konden rijden. Uit privacy
overwegingen zal ik hun namen niet
noemen.
 
In april 2023, heb ik overigens een terug
keer reis gemaakt naar het UNIFIL- ge
bied met de Stichting Veteranen voor
Libanon, waarbij ik post 7-19, zo goed en
zo kwaad als het kon en met de ogen van
Hezbollah in de rug, heb bezocht, onder
begeleiding van een Libanese gids.
 
Glenn Kuyp
580717044
Libanon 79-2

 
* Op de interactieve kaart op de NUV-site
zie je dit plaatsje aangeduid met Buyout as-
Sayyid, ws Engelse spelling. Op een Franse
stafkaart staat het geschreven als Biout es
Sayed. Op Google is het te vinden als Maz
raat Byout El Saiyad, wellcht de huidige
Arabische aanduiding (red).
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Algemene ledenvergadering Nederlandse UNIFIL
vereniging.
 
Concept agenda*
Datum: zaterdag 23 maart 2024
Locatie: Echos Home,
Otterloseweg 12-A, 6732 BS Harskamp
Aanvang 10.00 uur – inloop vanaf 09.30 uur,
aanvang Appèl is: 09:50 uur
 
Voorafgaand aan de vergadering zal er een kort herdenkings
moment plaatsvinden om de ons ontvallen maten te herden
ken. Neem hiervoor uw Blauwe Baret mee.
 
1. Opening door voorzitter
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag ALV 22 april 2023
4. Ingekomen en uitgegane stukken welke behandeling
behoeven
5. Financieel verslag 2022
Verslag kascontrole commissie 2023
Vaststellen financieel verslag 2023
 
6. Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie.
Rene Vroomman (voorzitter)
Pieter Mielen (2e lid),
vacant (3e lid)
We zoeken nieuwe leden.
 
7. Begroting 2024
Vaststellen begroting
 
8. Jaarverslag secretaris 2023.
9. Bestuursverkiezing
A. Voorstellen en benoeming Rien Geurts als bestuurslid.
B. Tegenkandidaten en eventuele nieuwe kandidaten voor een
bestuursfunctie kunnen zich aanmelden tot 10 dagen voor de
vergadering bij de secretaris.
 
10. Stand van zaken activiteiten (mondelinge toelichting)
Verslag activiteiten
4 en 5 mei herdenkingen/viering
Landelijke Veteranendag 2024
 
11. Stand van zaken merchandising
12. Stand van zaken website / Facebook en overige com
municatie (mondelinge toelichting)
13. Stand van zaken Dubbel 4 (mondelinge toelichting)
14. Reünie 2024 (mondelinge toelichting voortgang en
stavaza)
15. Commissie van beroep: aftreed en herbenoemings
schema vaststellen
Jan van Halen aftredend, benoemd 2013
Marvin Kuipers, benoemd 2013 treedt af in 2025
Fred Krijnen benoemd 2019, treedt af in 2026
Nieuwe kandidaat benoemen

 
16. Commissie belonen en waarderen: aftreed en herbe
noemingschema vaststellen
Helmut Hermans treedt af in 2024
Jos Remmen (2017) treedt af in 2025
Fred Krijnen (2023) herkiesbaar in 2026 
Gijsbert Cleijssen (2023) herkiesbaar in 2027
Paul van der Smitte (2023) herkiesbaar in 2028
Nieuwe kandidaat benoemen
 
17. Rooster van aftreden bestuur
Voorzitter Ronald BergkampAftredend, herkiesbaar (tot 2029)
Vicevoorzitter Rob DeckersZittend tot 2025
Secretaris Rob DeckersZittend tot 2027
Penningmeester Sjak NeelenZittend tot 2025
Communicatie Vacant, tijdelijk waargenomen door Ronald
Bergkamp
Externe activiteiten S4 Vacant, tijdelijk waargenomen door
Joop Hoek
Interne activiteit S1 Joop HoekZittend tot 2028
Merchandising cie-lid vacant
 
18. Rondvraag
19. Sluiting van de vergadering
 
De vergadering zal maximaal duren tot 12.30 uur, waarna een
lunch zal worden geserveerd.
Daarna zal er een spreker aanwezig zijn. Het onderwerp wordt
tijdig bekend gemaakt. Na de spreker is er gelegenheid voor
een informeel samenzijn.
In verband met de afspraken inzake de lunch: Opgeven bij de
secretaris voor 16 maart 2024 via secretaris@unifilvereniging.nl
 
* De definitieve agenda wordt uiterlijk 14 dagen voorafgaande
aan de ALV gepubliceerd op de website  van de Nederlandse
UNIFIL Vereniging
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Adreswijzigingen
Graag uw adreswijziging aan:
penningmeester@unifilvereniging.nl
 
Adverteren in Dubbel Vier
Ondersteun het werk van de vereniging
en adverteer in de Dubbel Vier. De Dub
bel Vier wordt niet alleen thuis door de
leden van de vereniging gelezen, maar is
steeds meer te vinden in openbare en
veteranengelegenheden.  Dat maakt het
nemen van een advertentie des te inte
ressant voor u/uw bedrijf. Laat u informe
ren over de mogelijkheden

•   redactie@unifilvereniging.nl
•   penningmeester@unifilvereniging.

nl
 
Aanleveren kopij en fotomateriaal
Graag ontvangt de redactie artikelen en
foto’s voor de Dubbel Vier. Bij het aanle
veren van foto’s: graag in voldoende
formaat in verband met de drukkwaliteit.
De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden stukken in te korten of om er
veranderingen in aan te brengen.
De artikelen in de Dubbel Vier hoeven
niet noodzakelijkerwijs de zienswijze van
het bestuur weer te geven.
 
Overname artikelen
Overname van artikelen is toegestaan
met bronvermelding en toezending van
een exemplaar aan adres van de secreta
ris.
 
Gebruikte beelden en teksten
Met de redactie doen we er alles aan om
de juiste bronnen en juiste rechthebben
den van beelden te achterhalen. Indien
iemand meent als rechthebbende in
aanmerking te komen, kan deze zich tot
de redactie wenden
 
Inleveren kopij voor de Dubbel Vier
De deadlines voor de Dubbel Vier staan
vermeld op de website van de NUV. De
deadline voor Dubbel Vier 2 in 2024 is 14
mei 2024

Nuldelijnsondersteuning
 
Nederland kent als gevolg van de Veteranenwet (2012) sinds juni 2014 een Vetera
nenloket, waar veteranen en/of hun partners met vragen terecht kunnen. Het tele
foonnummer is 088-334 00 00. De verenigingen kennen veelal een Nuldelijnsonder
steuning. Maatjes onder elkaar en voor elkaar, voor een luisterend oor en kameraad
schappelijke hulp.
Nuldelijnsondersteuning is een project van het Veteranenplatform. De Vereniging
Veteranen Platform is als initiatiefnemer eigenaar van het systeem. Landelijk coördi
nator Nuldelijnsondersteuning voor het VP is Willem de Lange. De uitvoering van
Nuldelijnsondersteuning 2.0  is komen te liggen bij het Nederlands Veteraneninsti
tuut.
 
Zit je verlegen om een praatje? Loop je ergens tegenaan? Schroom niet en neem
contact op. Je vindt nuldelijnsondersteuning via de website van het Veteranenplat
form: www.veteranenplatformnl  Of kijk op: www.disk-veteranen.nl
 
Regio Noord: Groningen, Friesland en Drenthe
email: rcnoord@nuldelijnsondersteuning
Tel: 06-23439756

Regio Oost: Overijssel, Flevoland en Gelderland
email: rcoost@nuldelijnsondersteuning.nl
Tel: 06-13183687

Regio Zuid: Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
email: rczuid@nuldelijnsondersteuning.nl
Tel: 06-23462736

Regio West: Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht
email: rcwest@nuldelijnsondersteuning.nl
Tel: 06-23481160
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